
Slotgebed 
God, onze Vader, 
sta ons bij om voor elkaar 
vissers en redders van mensen te zijn. 
Mag ons spreken en doen 
warmte en licht, moed en verlichting betekenen 
en mensen uitnodigen tot gemeenschap. 
Dan zal uw droom over de mens  
werkelijkheid worden. Amen. 
Slotlied 

Mededelingen 
 
Zending en zegen 
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Gods liefde laat zich weerspiegelen 

in veel menselijke relaƟes. 
We vieren alle nuances van graag zien 

en graag gezien worden. 
 

Iedereen welgekomen. 
 

En geef gerust namen door 
van mensen die een huwelijksjubileum  

hebben gevierd, of dit zullen doen. 

Lied  

 
 
Gegroet jij die hier roept om recht,  
om deel van leven.  
Dat wij verstaan, wat jij ons zegt 
en om jou geven. Bid nu..... 
 
Gegroet jij die hier zwijgend spreekt, 
Jij Ongeziene. 
Dat Jij ons hart nog openbreekt, 
dat wij Jou dienen. Bid nu..... 
 
Welkom 
 
Bidden om Gods nabijheid 
Laten we naar het diepe varen: 
om te luisteren  
naar de grote levensverhalen van kleine mensen,  
met begrip voor hun anders-zijn, 
in alle nederigheid en met liefde. 
   
Laten we naar het diepe varen: 
om te zoeken wat ons  
echt en diep gelukkig maakt, 
om onszelf te bevrijden  
van zelfgenoegzaamheid, 
vol van eigen zelf en eigen volk alleen, 
in alle eerlijkheid en met liefde. 
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Vissers van mensen 



Laten we naar het diepe varen: 
om ongeloof en onmacht te overwinnen. 
Dat wij U, God 
en het goede vinden 
in het gelaat van de andere, 
in alle dankbaarheid en met liefde. Amen. 
 
Eer aan God  

Gebed 
God, onze Vader, 
U bent een roepende God. 
U roept ieder van ons bij naam. 
Wij bidden U  
om een open oor om uw stem te verstaan. 
Geef ons de moed en de kracht  
om in te gaan op wat U ons voorhoudt. 
Dat vragen wij U door Jezus Christus 
die als geen ander gehoor gaf aan uw roepstem  
en nu bij U leeft tot in de eeuwen der eeuwen. 
Amen. 
 
Inleiding op de lezingen 
In de lezing horen we hoe de profeet Jesaja 
zich bewust wordt van zijn roeping  
en hoe hij daarbij God ervaart.  
Dit alles ziet hij in een visioen,  
maar wordt voor hem de uitdaging  
om in te gaan op Gods vraag. 
In het evangelie vertelt Lucas ons het verhaal 
van de wonderbaarlijke visvangst.  
De vissers krijgen de opdracht  
om ‘vissers van mensen’ te worden. 
 
Eerste lezing  Jesaja 6, 1-2a.3-8 

Zo mogen wij dromen  
van een nieuwe toekomst:  
alle mensen in vreugde bij elkaar, 
één feesttafel waar iedereen  
mag aanzitten, 
een stad van vrede, uw Rijk onder ons. 

Gebed om vrede 
Heer, geef ons de moed om alles wat niet echt is 
achter ons te laten. 
Geef ons de kracht om wat minder af te breken 
en meer op te bouwen. 
Geef ons de eerlijkheid om te erkennen dat we 
zoveel konden doen, maar het niet deden. 
Geef ons het geloof dat elke vraag om vergeving 
door Jou beantwoord wordt met jouw liefde. 
Dan zal er vrede zijn in ons hart. 
 
Communie 
 
Hoopvol bidden op onze weg 
Goede God, Petrus en zijn vrienden 
hadden de hele nacht gevist  
en niets gevangen.  
Onze kerkgemeenschap is een boot  
die zijn weg zoekt in het vaarwater. 
Schenk haar een goede bemanning:  
vrouwen en mannen  
die alle zeilen willen bijzetten 
om naar uw haven  
uit te varen.  
Sterk daarom onze geest 
en vul onze netten, 
want ook wij willen werken 
voor uw Kerk. Amen. 



 
God, wij willen hier U bij naam noemen  
als inspiratie, als wegwijzer voor ons leven.  
Als blijvende oproep om te blijven doen  
wat Hij heeft gedaan.  
 
Zo brachten wij ook vandaag brood en wijn  
in ons midden.  
Wij willen vragen Heer, zegen net als toen  
dit brood en deze wijn met de kracht  
van uw Heilige Geest. 
 
Op de avond voor zijn lijden en dood (…). 
 
Verkondigen wij het mysterie van ons geloof: 
 
Als wij dan eten van dit brood, en drinken uit 
deze beker,  
Verkondigen wij de dood des Heren,  
totdat Hij komt. 
 
God, we denken aan allen  
die ziek of eenzaam zijn.  
Aan al diegenen die verdrukt worden  
en pijn lijden.  
We denken vandaag aan al die medemensen,  
ongeacht kleur, religie, rang of stand,  
die op eender welke wijze  
onrecht worden aangedaan. 
Dat ze niet verbitterd worden  
maar mensen ontmoeten die hen  
echt nabij zijn. 
 

Moment voor de kinderen 
 
Evangelie  Lucas 5, 1 – 11 
 
Homilie  
hymne: pelgrims van hoop – jubeljaar2025 

Voorbeden 
God, vandaag bidden wij  
om mensen die geroepen worden, 
nu meer dan ooit: 
  
Om vrouwen en mannen  
die verschillen overbruggen 
en tegenstellingen verzoenen, 
die warmte uitstralen, hoop wekken 
en uw kerk maken tot een gastvrij huis. 
Laten we zingend bidden: 

= Zend mij, Heer, naar uw mensen 



God, vandaag bidden wij: 
om vrouwen en mannen die luisteren,  
die met open hart in de voetsporen  
van uw zoon treden.  
Dat wij die mensen mogen zijn  
die bestand zijn tegen ontgoochelingen  
en tegenslag.  
Dat wij de sterkte mogen vinden  
om door te gaan en dat wij allen de kracht krijgen  
om zo’n mensen te worden gedreven  
door Uw woord.  
Laten we zingend bidden: Thuma mina, ….    
  
God, vandaag bidden wij: 
geef herders aan uw kerk, geduldige vissers,  
met netten die niet scheuren.  
Mannen en vrouwen die zorg dragen  
voor al wat bedreigd is. 
Woordvoerders van uw boodschap,  
allen samen uw ene,  
veelkleurige en meerstemmige gemeenschap. 
Laten we zingend bidden: Thuma mina, ….    
 
God, vandaag bidden wij: 
voor hen die ziek zijn, 
voor diegene die leven met een lege plaats  
aan hun zijde, 
voor hen die, na jaren van liefdevolle verzorging,  
toch afscheid moeten nemen van hun dierbaren 
(…) 
 
Geef hen kracht en moed  
om de droefheid om te buigen  
en te geloven dat hun geliefde opgenomen is  
in Gods eeuwige liefde. 
Laten we zingend bidden: Thuma mina, ….   
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God 
die leven geeft en leven doet. 
  
Ik geloof in Jezus Messias, 
mens geworden Woord van God, 
die liefhad, de armen eerst, 
en voordeed wat echt leven is. 
  
Ik geloof in de Goede Geest, 
drager van het Levende Woord, 
die waait waar mensen samenzijn 
en beweegt wat was verlamd. 
  
Ik geloof in alle mensen 
voor wie deze God het Leven is, 
die samen Kerk willen zijn 
en teken van hoop voor de wereld. 
 

Ik geloof dat God van mij houdt 
zoals ik ben en worden zal, 
omdat ik het ben, uniek en enig, 
eeuwig geborgen in zijn Liefde. 
  
Ik geloof dat wij geroepen zijn 
te leven naar Gods Woord 
in navolging van Jezus Messias 
en in de verwachting van zijn Rijk.   
Amen 
 
Offerande 
 
 
Gebed over de gaven 
Heer, onze God,  
uw Woord brengt ons samen  
rond eenvoudige gaven: brood en wijn. 
Moge zij, gebroken en gedeeld,  
levende herinnering worden  
aan de liefde die Gij ons hebt voorgeleefd  
in de Mensenvisser bij uitstek:  
Jezus, uw Zoon en Mens onder de mensen.  
Amen. 
 
Bidden rond brood en wijn van Leven 
De Heer zal bij u zijn.  
De Heer zal u bewaren. 
Verheft uw hart.  
Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen we dank aan de Heer onze God. 
Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
God,  
wij zien U aan het werk in liefde tussen mensen, 
in blijvende verbondenheid, 
in de kleine en grote inzet  
voor vrede en gerechtigheid.  
  
Wij zien U aan het werk in Jezus, Uw Zoon: 
de woorden die Hij sprak,  
waren Uw woorden  
en worden nu de onze.  
  
Zijn keuze voor de kleine mensen was uw keuze, 
en wordt nu ook de onze. 
Gij hebt Hem verheven in de heerlijkheid  
van de verrijzenis. 
Daarom danken, loven en prijzen wij U  
en zingen wij U toe: 
 


